
 
 
 
 
 
Max van Drongelen - Bonaire 
 
De voorbereiding 
Wat was je motivatie in het buitenland te gaan werken? Ben je alleen gegaan? 
Ik heb één jaar na mijn afstuderen besloten om alleen naar het buitenland te gaan om mijn beroep 
uit te oefenen. Het buitenland heeft mij altijd al getrokken, met name privé. Toen ik op LinkedIn een 
vacature voorbij zag komen op Bonaire dacht ik: ‘hoe mooi is het als ik dit kan combineren!’. Ik zat in 
Nederland nog nergens aan vast, dus de keuze was voor mij makkelijk gemaakt. Ik heb altijd gedacht 
dat, als ik het niet naar mijn zin heb, ik gewoon een vliegticket terugboek.   
 
Waarom heb je voor dit land gekozen en hoe heb je je voorbereid op het vertrek?  
Ik heb niet per se voor Bonaire gekozen. Ik kwam toevallig een vacature tegen voor een 
ergotherapeut op Bonaire. Ik was al bekend met Curaçao en ik dacht dat dit eiland wel vergelijkbaar 
was. Nadat ik mijn arbeidsovereenkomst getekend had, heb ik mij verdiept in het feit wat je allemaal 
moet regelen om te emigreren. Op de website van de lokale overheid staat duidelijk vermeld welke 
documenten je allemaal nodig hebt. Als dat allemaal rond is, kan het afscheid nemen beginnen. Ik 
heb een groot feest georganiseerd met al mijn vrienden en familie, waarbij iedereen helemaal in 
eiland stijl gekleed was!  
 
Hoe heb je je de taal eigen gemaakt? 
Van tevoren had ik al Papiaments via YouTube geleerd. Daarnaast is er vanuit mijn werkgever een 
basiscursus Papiaments aangeboden. En na deze cursus was het gewoon een kwestie van oefenen 
met mijn cliënten. Het voordeel op Bonaire is dat het overgrote deel van de (lokale) bewoners ook de 
Nederlandse taal beheersen. Dus als ik er in het Papiaments niet goed uitkom, dan kan ik altijd nog 
terugvallen op het Nederlands. Alhoewel, wanneer ik Papiaments spreek, wordt dit wel meer 
gewaardeerd.   
 
Erkenning diploma 
Hoe verliep de erkenning van je diploma? Hoe ging dit in zijn werk? 
Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland. Er zijn hier dan ook vele invloeden vanuit 
Nederland te merken. Veel zaken die op het eiland gebeuren, worden bepaald en/ of afgestemd met 
de ministeries en politici vanuit Nederland. Zo werken wij hier dan ook samen met ministerie VWS. 
Het Nederlandse diploma wordt erkend, doordat Bonaire bij het Koningrijk der Nederlanden hoort.   
 
In het land - werken 
Waar werk je? Heb je makkelijk een baan kunnen vinden? 
Ik ben werkzaam als ergotherapeut bij Bon Bida Bonaire. Dit is een gezondheidscentrum die alle 
paramedische zorg aanbiedt, zowel intra- als extramuraal voor alle bewoners van het eiland.  
 
Wat zijn de verschillen in het werken in de ergotherapie met Nederland? 
Ondanks dat we veel regels vanuit Nederland hebben, zijn de werkprocessen hier net wat anders. 
Zoals het aanvragen van hulpmiddelen kan hier alleen maar bij de zorgverzekering. Dit is de enige 
financieringsstroom op het eiland. Geen WLZ, geen WMO etc.  
In Nederland werk je vaak binnen één organisatie (bijvoorbeeld: verpleeghuis). Op Bonaire werk ik 
als ergotherapeut in allerlei settingen: eerste lijn, verpleeghuis, ziekenhuis, instelling voor 
verstandelijke en fysieke beperkten mensen, hulpmiddelenleverancier. Heel veel afwisseling dus! 
 
Wat zijn de cultuurverschillen? 



 
 
 
 
 
De Bonairianen zijn erg zorgzaam, ze wonen vaak samen met meerdere familieleden in één huis. Wel 
merk ik dat ze het moeilijk vinden om zelf hun hulpvraag te bedenken. Als professional zie ik wel 
diverse hulpvragen, maar zelf kunnen ze dit dan niet verwoorden.  
In het land – leven/ wonen 
Hoe kwam je aan huisvesting? 
Via Facebook worden hier veel woningen aangeboden voor de verhuur. Daarnaast heb ik een flyer 
opgehangen bij de praktijk en ben ik op deze wijze in contact gekomen met een woningeigenaar. 
Omdat hier veel mensen komen en gaan, is er altijd wel verloop in woningen.  
 
Kon je makkelijk sociale contacten maken? 
Ik speelde in Nederland altijd waterpolo. Toen ik op internet zag dat ze hier op Bonaire ook een 
waterpolovereniging hadden ben ik eens langs gegaan. Zo ben ik direct in contact gekomen met 
leeftijdsgenoten. En via hen kom je in een sociaal netwerk. Omdat hier veel mensen komen en gaan, 
staan mensen hier altijd open voor nieuwe contacten. Toen ik voor het eerst in contact kwam met 
mijn huidige vriendengroep, voelde ik mij enorm welkom!  
 
Wat heb je als positief ervaren en wat waren uitdagingen? 
Het contact maken met nieuwe mensen verloopt hier zo makkelijk! Ook omdat het een klein eiland is 
en je iedereen zo tegen kan komen in bijvoorbeeld de supermarkt en je dan zo een praatje maakt. 
Het eiland is zo mooi, en elke dag na werk voelt het alsof ik op vakantie ben. Dat gevoel heb ik nog 
steeds na vier jaar! Ik ben enorm dankbaar dat ik hier mag wonen en leven.  
Het enige wat moeizaam verliep was het inschrijven op het eiland. Je wordt van het kastje naar de 
muur gestuurd. Maar ik denk dat dit ergens anders niet anders verloopt. Het is veel papier werk, dat 
hoort er nu eenmaal bij.  
Een andere uitdaging is het behalen van je punten voor het kwaliteitsregister.  
 
Blijven wonen of terugkeren naar Nederland 
Blijf je voor langere tijd in het buitenland wonen of ben je van plan terug te keren naar Nederland?  
Ik zit momenteel 4 jaar op Bonaire. Ik heb altijd gezegd dat ik hier niet mijn hele leven hier wil 
wonen. En daar blijf ik aan vasthouden. Wanneer ik het gevoel heb om terug te gaan naar Nederland, 
zal ik deze stap maken. Het is een gevoelskwestie.  
 
Hoe heb je de terugkeer ervaren? 
Na 5 jaar gewoond en gewerkt te hebben op Bonaire, heb ik de stap gezet om terug te keren naar 
Nederland. Door mijn brede ervaring die ik heb opgedaan, waren er diverse nieuwe mogelijkheden, 
die ik leuk vond om uit te oefenen.  
Ik ben nu drie maanden terug in Nederland en dat bevalt erg goed. Het is even wennen aan de 
andere wet- en regelgeving, maar in de basis blijft het vak hetzelfde.  
Uiteraard mis je dingen van Bonaire, maar Nederland biedt daarentegen ook hele mooie dingen. Het 
is een keuze die je maakt. Ik ben tot nu toe erg blij met de keuze die ik heb gemaakt. 
 
Tips 
Wat zijn je tips voor anderen die deze stappen willen nemen? 
Een nieuw avontuur geeft elk mens energie, dus neem de stap en geniet ervan! Als het je toch niet 
bevalt, zoals je gehoopt had, dan boek je een vliegticket en ga je weer terug.  
 



 
 
 
 
 
Foto’s 
 

   
 

 
  


